
 

Beste VK en ouder, 
 
 
Jullie hebben er lang op moeten wachten maar het is eindelijk zover!!! 

We hebben een perfect weekend uitgekozen voor de langverwachte fantastische OVERGANG. Wie vorig jaar 
nog een klein (maar waarschijnlijk groter dan Daan) JV’tje was zal zich vanaf zaterdag een ECHTE ECHTE VK 
mogen noemen. 
 
Concreet: De leden worden op vrijdag 19 april om 20u verwacht aan de scoutslokalen, met hun gerief in een 
trekkersrugzak. Zaterdag mogen ze rond 12u weer op de scouts vertrekken.  
 
Wat nemen we mee:  

•  Matteke  
•  Slaapzak  
•  Pyjama 
•  Kleren naargelang het weer 
•  Mes en beker 
•  Zaklamp  
•  Toiletgerief  
•  Degenen die hun overgang doen nemen wasgerief en verse kleren mee voor nadien  

 
Gsm’s, horloges, computers en andere elektronica laten we thuis, ook snoepgoed en ander eten en 
drinken zijn uit den boze natuurlijk 
 

 

Een stevige linker, 
De leiding xxx 
 
Pallieter Dries (takleider) 0496/60.49.72  pallieter.dries@outlook.be 
Daan Janssen   
Ruben Van den Bosch   
Kobe Cuylaerts   



 

 
 


