
Beste scout en ouder! 
 
Er staat weer een groepsweekend aan de deur en het belooft weer een spetterend weekend te 
worden! Op het weekend van 1-2-3 Maart trekken we naar Nijlen Het adres: 
 
Sonneheem 
Rector de Ramstraat 52 B 
2560 Nijlen  
 
 
We vertrekken vrijdag om 19h 45 aan het heem, we rekenen op enkele ouders om met zijn allen tot 
ginder te brengen. We zullen een plannetje voorzien voor wie niet geleid wordt door de  alwetende 
Hollandse vrouw op de GPS. De ouders mogen hun, dan reeds uitgeputte, scout zondag om 11h30 
komen halen aan het verblijf. 
De kapoenen komen op zaterdag een dagje op bezoek, de uren van hun vertrek en aankomst vind je 
terug in hun maandplanning. 
 
Om zeker te zijn dat niemand iets vergeet, hieronder een lijstje met wat je allemaal moet 
meebrengen. Wees zeker dat op alles een naam staat zodat we zondag al het materiaal met de 
rechtmatige eigenaar mee naar huis kunnen sturen. 
 

 Slaapzak en kussen 

 Matje of veldbed 

 Handdoek en washandje 

 Tandenborstel en tandpasta 

 Zeep 

 Gamel – Beker - Bestek 

 Zaklamp 

 Pyjama en eventuele teddybeer 

 Proper ondergoed, onderbroeken, onderhemdjes, kousen 

 Propere kleren, naargelang de weersvoorspelling. Kleren die vuil mogen worden natuurlijk. 

 Regenjas 

 Reserveschoenen 

 Keukenhanddoek 

 Beker 

 €20, te betalen aan de leiding bij vertrek 
 
 
Omdat we graag op voorhand weten hoeveel eten de voorstam voor ons moet maken zouden we 
graag weten wie er allemaal meegaat. Daarom zouden jullie voor 27 februari iets moeten laten weten 
aan jullie takleiders of je meegaat. 
  
Welpen: Hendrik   0497/32.17.48  hendrikdiels97@gmail.com 
JV's:  Thomas   0473/18.06.34  thomas-deprez@hotmail.com 
Vk’s:   Maarten   0470/69.28.88   
Jins:  Bert   0470/04.95.04 
 
 
 
 
 



 


